Breien voor lepra-patiénten in
Kananga (democratische republiek) COHgO.
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Leendert Struijs

Was 21 jaar voorzitter 'Stichting op Gelijke Voet'.

Opzetten orthopedische en de neurologische tak in de
Republiek Congo.

Verwerven van (para)medische professionals.

Contacten met lokale vrijwilligers en
overheidsvertegenwoordigers.

Fondsenwerving.

Op 13 december 2025 vz-schap overgedragen.

Leendert ontmoette tijdens zijn werk voor de stichtin
Christian Bulambo.



Christian Bulambo Bisimwa

The Leprosy Mission (TLM) Congo.
Zetelt in Kinshasa, hoofdstad van
democratische republiek Congo.

Levert ondersteuning en

behandeling van mensen die Kinshasa-
troff iin d laatsheid Kananga

getroffen zijn door melaatshei 1089 ki

(lepra). 19 uur

reizen



Lepra
Melaatsheid

Lepra (ziekte van Hansen)

Chronische infectieziekte veroorzaakt door de bacterie
Mycobacterium leprae.

- Ziekte tast huid, zenuwen, ogen en slijmvliezen aan.

- Geen behandeling kan leiden tot ernstige
zenuwbeschadiging, gevoelloosheid, misvormingen
en blindheid.

- Tijdige behandeling kan leiden tot genezin



https://www.google.com/search?q=Mycobacterium+leprae&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=nl-nl&client=safari&ved=2ahUKEwjK4a-kuKuTAxW-5AIHHU5vFdMQgK4QegYIAQgAEAQ
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https://www.youtube.com/watch?v=S-9CMtr5TJA
https://www.youtube.com/watch?v=S-9CMtr5TJA&t=6s
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Hospitaal
Kananga

Doel breiactie PGOG:
Bredere verspreiding

Leprazending verspreidt bandages over meerdere landen.
Echter te weinig om over alle ziekenhuizen te kunnen verdelen.

Plus; ziekenhuis in Kananga ligt (te) ver verwijderd van de
hoofdstad Kinshasa en verkrijgt daardoor weinig of in ieder
geval te weinig bandages.

Leprosy Mission ontving in 2025 bandages via Leendert Struijs.
Leprosy mission heeft in Congo een groot aantal ziekenhuizen.
Hierdoor kregen de Lepra-instellingen in de stad Kananga ook
bandages. Struijs vroeg ons te helpen met breien van bandages.




sen bandages

Handgemaakte verbanden zijn
comfortabel, herbruikbaar en essentieel

voor de nabehandeling van ;

operatiewonden aan handen en voeten
p——



Wilt u de
afmetingen
nog via de
mail
ontvangen?

Zwachtels breien voor Congo

Binnen de PGOG (prot. gem. Oost-Groningen) is een groep mensen begonnen met het breien van
zwachtels voor leprapatiénten.
De zwachtels worden als stootkussen om het verband gewikkeld, zodat de wond goed beschermd is.

Het inleveren van de zwachtel kan bij:
Ans Coumans — a.m.j.coumans7@ziggo.nl
of bij Yvonne Drewel — y.drewel@gmail.com

Brei instructie

- De bandages, worden gemaakt van katoen, evt. versterkt met een synthetische draad.

- De kleur: liefst wit, créme, licht beige of licht grijs, andere kleuren mogen ook verwerkt worden, maar
zijn minder inzetbaar.

- De gebreide bandages hebben een totale lengte van circa 140 a 150 cm en een breedte van
11a15cm.

- Aan het einde van de bandage, is het sterk wenselijk om de laatste 10 cm van de bandage te
minderen, zodat een puntstuk ontstaat.

- Vervolgens aan het uiteinde van de punt aan de bandage een (gevlochten) koord van 100 cm toe te
voegen. Het koord dient als bevestigingsmiddel in plaats van pleisters.

Zet 20-30 steken op met naald 3 / 3,5 en brei de zwachtel in ribbelsteek.

Ribbelsteek: de eerste steek telk recht afhalen en vervolg recht breien tot aan het
einde van de naald.

Deze toer steeds herhalen tot 130-140 cm lengte.

Daarna aan beide zijden minderen, zodat er een punt ontstaat.

Afwerken met een koord van 100 cm.

Voor 1 zwachtel is ongeveer 100 gr katoen nodig.

130-140 cm

+10cm

11-15¢cm

100 cm




Hoe lang loopt het project?

Tot de Lepra uitgeroeidiis.........

Tot er geen zwachtels meer gebreid
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MIDWOLDA

Nb rond november 2026 eerste zending naar Congo
Worden opgehaald bij Ben Wanders te Midwolda.




Niet wat wij zien, maar wat God ziet telt,
In kleine daden, stil en verborgen.

Geen groot gebaar, geen luid geluid,
Maar liefde die zich in eenvoud uit.

Een draad van katoen, door zorg geleid,
Wordt teken van hoop, van menselijkheid.
Voor wie in Congo in stilte lijdt,

Brengt elke zwachtel een beetje nabijheid.

Zo reikt wat hier in geloof begint,
Tot aan de ander, door God bemind




